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In dit nummer

Het dorpshuis is zo goed als gereed! De Algemene 
Ledenvergadering gaat er op 24 maart a.s. voor het eerst 
plaatsvinden. Marijke en Wietse van der Bijl vertellen hoe het 
is om na bijna een jaar weer thuis te komen in Oosternieland. 
Sanne wilde wel eens weten hoeveel sneeuw er nou werkelijk 
lag in Oosternieland in de winter van 1979. 

Waarom een Nijlandkrant
Waarom een Nijlandkrant? Om nog gemakkelijker nieuwtjes 
en wetenswaardigheden te kunnen uitwisselen naast de 
buurtapp en de gebruikelijke flyers in de brievenbus. En 
iedereen kan er een steentje aan bijdragen. Berichtjes en foto’s 
zijn altijd welkom.We zijn benieuwd wat jullie ervan vinden! 
Laat het ons weten via: nijlandkrant@gmail.com. 


Nijlandkrant 1

Kinterview


Joni, Noor en Seth vertellen 
over hun lievelingsdieren 
en wat ze het liefst doen als 
ze vakantie hebben. In het 
dorpshuis zouden ze een 
spelletjesavond leuk 
vinden.


NLdoet


Een beetje koud was het 
wel maar er werd hard 
gewerkt en gezellig 
gepraat. En tot slot was er 
warme soep met broodjes 
van Ekamper.


Vroege bloeiers


Walter vertelt over 
stinzenplanten, bol-, knol- 
en wortelgewassen die je 
nu overal in tuinen en 
buitenplaatsen kunt zien 
bloeien.


Help je ook mee?


Om straks in het dorpshuis 
allemaal activiteiten te 
kunnen organiseren, 
hebben we mensen nodig. 
Kom ook op 24 maart a.s. 
naar de ALV en doe mee!

NIJLANDKRANT

Van Nijlandsters veur Nijlandsters 
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Kinterview


Elizabeth is bij Joni (11), Noor (9) en Seth (6) Oosterhuis 
geweest voor een gezellig gesprek. Ze zijn vier jaar geleden 
verhuisd van Uithuizermeeden naar Oosternieland.


Wat vinden jullie leuk en minder leuk aan wonen in 
Oosternieland? 


Alle drie vinden ze het leuk dat ze 
een heel groot weiland bij het huis 
hebben waar ze alle ruimte hebben 
om te spelen. Seth vindt het leuk dat 
hij hier kan klussen bij het huis. 
Minder leuk is dat alle vriendjes en 
vriendinnetjes in Uithuizermeeden 
wonen. Noor: ‘toen we daar nog 
woonden, kon ik zo naar de overkant 
van de straat lopen naar mijn 
vriendinnetje’.


Wat zouden jullie een leuke activiteit vinden voor in het 
dorpshuis?


Joni en Noor houden erg van bakken, dus een bakworkshop 
lijkt ze leuk. Of bijvoorbeeld een spelletjesavond of disco.


Hebben jullie huisdieren?


We hebben twee poezen, Lucie en Minoes. En een konijn, 
Snuffie.


Wat is jullie lievelingsdier? 


‘Een hond’ zeggen Joni en Noor. Binnenkort hebben ze twee 
weken een oppashondje, Happy.


Wat doe je het liefst als je vakantie hebt?


Joni: ‘logeren bij mijn vriendinnetje Elisa in Uithuizermeeden’. 
Seth gaat graag logeren bij oom Harrold en Noor gaat graag 
zwemmen.


Waar ben je goed in?


Noor kan goed paardrijden. Joni is goed in volleybal en Seth in 
voetballen en hooghouden met de bal.


Als jullie de baas waren in het dorp, wat zou je hier dan graag 
willen veranderen?


Joni: ‘ik zou het groter maken zodat er meer mensen wonen'. 
Noor: ‘ik zou wel zwembad in het dorp willen’. 


Bedankt Joni, Noor en Seth! Leuk om jullie te leren kennen. 

Nijlandkrant 2

NLdoet


Op zaterdag 11 maart j.l. was het 
weer NLdoet. Een mooi moment om 
wat op te knappen in het dorp, en 
natuurlijk gezellig koffie te drinken en 
te lunchen met veel dorpsgenoten 
samen.


Wanneer ik de schuur bij Leo 
binnenkom, zit er al een hele ploeg. 
William schenkt als een volleerd 
gastheer koffie. De bewoners van 
Tilweg 26 – Diana en Peter – stellen 
zich kort voor. Dan worden de klussen 
opgenoemd en gaan de meeste aan 
de slag met of de begraafplaats 
netjes maken, of zwerfvuil rapen, of 
grond kruien van het dorpshuis naar 
Sabastiaan.


Ik kies voor het schoonmaken bij het 
kunstwerk aan de Maarvlietweg. 
Meteen word ik als ploegleider 
benoemd. Nou, dat is geen straf. In 
mijn ploegje Mathilda die liefst met 
de blote handen werkt. En Trijn, die 
weliswaar niet op de knieën gaat, 
maar toch maar mooi het bankje 
schoonmaakt. Met een emmer warm 
sop, door Mathilde op de fiets 
aangevoerd, is het zo spic-en-span. 
Natuurlijk is er ook tijd voor een 
praatje. En ’n peukie. De zon doet z’n 
best, de lucht is strakblauw. En bij de 
andere ploegjes zal het vast ook zo 
zijn gegaan: samen iets onder handen 
nemen en een beetje bijpraten.Tegen 
twaalven zit iedereen weer in de 
schuur bij Leo. 


De lunch wordt gebracht. Iedereen is 
blij met een kopje warme soep, want 
koud was ’t wel. Er wordt gekletst, 
gegeten en opgeruimd. En dan 
volgend jaar het dorpshuis als 
startpunt van NLdoet. Hoewel die 
schuur van Leo echt ook wat heeft.


Deze mooie impressie werd 
geschreven door Paula van der 
Horst
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’t Het nog nooit zo donker west of ’t wer 
altied wel weer licht. 


Schreef en zong een bekende Groninger. Na de donkere winterdagen gaan de 
dagen weer lengen en wordt het warmer. En meteen reageert de natuur erop met 
de vroege bloeiers. De eerste voorjaarsboden zijn de winterakoniet en het 
sneeuwklokje, gevolgd door krokussen, lenteklokje, narcis en de wilde bostulp! 
Meteen weer het gevoel van ja, het voorjaar komt eraan!


Al hebben we dat de dagen in maart niet echt gemerkt met de sneeuw en hagelbuien. Maar we gaan de 
goede kant op en ik word altijd erg blij van de bloeiende stinzenplanten zoals we die met een mooi woord 
noemen. We zien bij de oude boerderijen en borgen de massale bloei van de voorjaarsbloeiers. Hele velden 
van witte sneeuwklokjes, hyacinten en narcissen en noem maar op. Maar wat zijn eigenlijk stinzenplanten?  
Kort gezegd zijn stinzenplanten een groep van planten, die niet echt inheems zijn maar wel zich in het wild 
kunnen handhaven en vermeerderen. De planten zijn van ver hierheen gehaald door bijvoorbeeld kruistocht 
gangers en geestelijken. Deels om hun hoven, kloosters en landhuizen mee te sieren en deels voor onderzoek 
naar de genezende kracht.


Het sneeuwklokje bijvoorbeeld is mooi maar is wel giftig! Het bevat 
amaryllidaceae alkoloiden. Oppassen dus! Maar het alkaloide galanthamine wat 
in sneeuwklokjes zit, is wel geregistreerd als geneesmiddel tegen de ziekte van 
alzheimer! Het leuke van de verspreiding van de stinzenplanten is dat de 
verspreiding bijvoorbeeld gedaan wordt door mieren. Om de zaden van 
sneeuwklokje, scilla’s en andere soorten zit een omhulsel van zoetigheid. 
Zogenaamd het mierenbroodje! De mieren vinden dat lekker en nemen deze 
traktatie van de natuur mee op weg naar hun nesten, eten het omhulsel op en 
laten de zaden liggen en zo worden deze zaden op een veel grotere afstand 
verspreid.


Een andere reden waarom ik deze planten zo mooi vind, 
is dat ze vroeg in het voorjaar bloeien, bijna allemaal, nog voor het blad aan de 
bomen komt. Het is dan ook niet zonder reden waarom de stinzenplanten vroeg 
bloeien, zaad maken en afsterven, dit moet allemaal gebeuren voordat de bomen 
in blad komen en de standplaats te donker wordt en er geen groei meer mogelijk 
is. Dan sterven de planten af en komen het volgende jaar weer op. De meeste zijn 
bolgewassen maar niet alle stinzenplanten zijn bolletjes. Tot de groep behoren ook 
het longkruid, daslook, ossentong, bloedooievaarsbek en maagdenpalm. Andere 
zeer prachtige stinzenplanten zijn: holwortel, voorjaarshelmbloem en 
judaspenning. Maar er zijn er zoveel meer. 


En je hoeft er niet veel voor te doen. Ze zijn snel 
tevreden met hun standplaats als ze maar de tijd krijgen om rustig hun 
levenscyclus af te maken. Dat wil zeggen niet te vroeg maaien maar 
wachten tot eind mei, half juni, daar doe je deze planten een groot plezier 
mee. Op mijn landje en tuin loop ik regelmatig met vaak clandestien 
verkregen stinzenbolletjes en plant hier en daar wat planten uit. Dus over 
honderd jaar ziet mijn landje er als een prachtige 
stinzenweide uit! 

Walter
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holwortel

scilla’s

veldje gemengd
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De sneeuwstorm van 1979

Bij uitgave van dit nummer van de Nijlandkrant is de lente in aantocht, maar in februari 1979 was 
dat een heel ander verhaal als in de nacht van 12 op 13 februari 1979 een furieuze sneeuwstorm 
de kustrand van Nederland onder een ongekend pak sneeuw bedelft. Hieronder het verhaal van 
Jan Bolt, weeramateur en postbode in onder andere Uithuizermeeden en Oosternieland.


Jan onderhoudt in die tijd contact met onder andere 
weerman Jan Pelleboer voor de weerssituatie op het 
Hogeland. Ook op de maandag van 12 februari 1979, als 
grote hoeveelheden onderkoelde regen de wegen in 
ijsbanen veranderen. Alles is spekglad, bovenleidingen 
knappen onder het gewicht van ijs, het treinverkeer 
stokt, de regiobussen rijden niet uit. 


Jan belt op dinsdagmorgen met de omringende PTT-
kantoren wat zij met de post doen. ‘Wij gaan er niet op 
uit, te gevaarlijk,’ luidt het antwoord. Jan’s baas eist 
echter van zijn bezorgers dat zij op pad gaan. ‘Het was waanzin, fietsen ging onmogelijk. Ik heb 
met de auto de post rondgebracht, maar vraag niet hoe.’ Half in de berm glibbert hij over de 
landweggetjes naar Oosternieland en Zijldijk, waar wordt opgekeken tegen zoveel 
plichtsgetrouwheid. Die avond blijft het sneeuwen en wakkert de gemene wind uit het 
Noordoosten verder aan, de temperatuur zit dan al ver beneden het vriespunt. Jan duikt vroeg 
zijn bed in om er de volgende ochtend op tijd bij te zijn.


Dan breekt de 14de februari aan, Jan staat om vijf uur al naast zijn bed. Als hij de deur opentrekt 
staat hij oog in oog met een sneeuwduin van drie, vier meter hoog. Een stijf bevroren witte wand; 
hij kan het huis niet uit. De windmeter op het dak geeft windkracht 8 aan, met af en toe een stoot 
van 10. Jan belt met het KNMI, maar die nemen hem niet serieus. Als hij contact opneemt met 
Pelleboer is die verbaasd; in Roden is het nog boven nul. Maar Pelleboer zal in het weer die 
avond waarschuwen voor de extreme omstandigheden.


Die woensdag blijft het sneeuwen en de 
noordoostenwind neemt verder toe. Jan noteert voluit 
kracht 9, neigend naar 10. Het vriest tien graden onder 
nul. Sommige noordelijke dorpen in Groningen en 
Friesland raken compleet geïsoleerd van de 
buitenwereld, zo ook Oosternieland. Als het in de 
middag ophoudt met sneeuwen, graaft Jan zich een 
weg naar buiten. Daar treft hij zijn dik ingepakte buren; 
de kinderen vinden het fantastisch. Maar bij alle 
uitgelatenheid komen ook andere berichten aan het 

licht. Dorpsbewoners die botbreuken hebben opgelopen door de gladheid, kunnen niet naar het 
ziekenhuis en een zoekploeg heeft een vermiste jongen doodgevroren gevonden langs de 
spoorlijn bij Roodeschool.
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De sneeuwstorm van 1979 (vervolg)


Op donderdag neemt de storm geleidelijk af. Met hun 
trekkers en shovels maken boeren de straten enigszins vrij. 
Buren vragen aan elkaar of ze nog wat nodig hebben, de 
melkboer vent uit op de tractor. Ondertussen zijn vanuit 
Drenthe militairen op weg om de spoorlijn vrij te maken. Op 
vrijdagmiddag bereiken deze eindelijk Oosternieland en 
Uithuizermeeden. Die maandag zet de dooi in. Het gebied 
komt nog een week onder water te staan, omdat het 

dooiwater nergens heen kan. De sloten lopen over en de stijf bevroren ondergrond neemt niets 
op.


De betoverde witte wereld van het Noorden is verworden tot een zompige grijze brij.


Aangepaste versie van: Furieuze sneeuwstorm: de witte wereld van ’79, door Wim Bras, 
verschenen in ‘Noorderland’ 2015-1. Foto’s: Jan Bolt.


 

Welkom terug in het dorp

Wietse en Marijke van der Bijl wonen al 39 jaar in Oosternieland, aan de Battenweg 11. Vanwege 
aardbevingsschade is hun huis in het afgelopen jaar gesloopt en opnieuw gebouwd. Ze hebben daarom 11 
maanden in Kolhol gewoond en zijn sinds 18 januari weer terug in Oosternieland! 


Het was wel even slikken toen 40 jaar geschiedenis binnen twee dagen met de grond gelijk werd gemaakt. 
Ook de mooie oude goudes is helaas gesneuveld omdat deze de kraan in de weg stond. De bouw begon 
ongeveer gelijk met de oorlog in Oekraïne, daarom werd de levering van bouwmateriaal een probleem. 
Dit heeft de nodige maanden vertraging opgeleverd en het geduld van Wietse en Marijke werd behoorlijk 
op de proef gesteld.


Ze hebben hun vertrouwde plek erg gemist. Vooral de vrijheid, de 
ruimte en het mooie uitzicht rondom misten ze in Kolhol. Ze vinden het 
fijn om nu weer te wonen op een plek die van henzelf is. Ook al is het 
nog lang niet klaar, ze waren dolgelukkig dat ze weer terug konden 
komen. Het is nog wel erg wennen, alsof je op vakantie bent. Het heeft 
tijd nodig om weer verbinding met het huis te voelen.


In de hal hangt een mooi schilderij van het oude huis, gekregen van de 
kinderen. De ziel van het oude huis kun je helaas niet meenemen, maar ze 
zijn erg blij met het nieuwe comfortabele en levensloopbestendige huis wat 
ervoor is teruggekomen.  
Vanuit de ruime lichte woonkeuken is er prachtig uitzicht op het dorp. 
Wanneer ook de tuin weer op orde is, genieten Wietse en Marijke hopelijk 
nog jaren samen van deze heerlijke plek. ‘Het was een heel avontuur, en nu 
willen we maar één ding, hier niet meer weg’.
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Vereniging van dorpsbelangen 
Oosternieland

Nieuws, updates, ontwikkelingen, agenda, oproepen

Binnenkort is het zover: na vele jaren van voorbereiding, zoeken naar en het binnenhalen van 
financiën en natuurlijk het daadwerkelijk bouwen wordt het dorpshuis in Oosternieland 
binnenkort in gebruik genomen. Vanaf nu gaan we in de Nijlandkrant ook elke keer het onderdeel 
‘Dorpshuis-nieuws’ opnemen. We trappen af met een aantal wellicht levende vragen en de 
antwoorden daarop natuurlijk!


1 Waarom krijgt Oosternieland een dorpshuis?


Toen, nu zo ongeveer vier jaar geleden, de mogelijkheid daar was om iets te doen met het 
vrijgekomen perceel op nummer 41 hebben de bewoners van Oosternieland, na diverse 
vergaderingen en voorlichtingen, in grote meerderheid gekozen voor het creëren van een eigen 
dorpshuis. Het is ook een van de uitvloeisels geworden van de gemaakte Dorpsvisie waarin was 
vastgelegd dat er behoefte is aan een plek om bij elkaar te kunnen komen, dingen te organiseren 
en te vieren. Dat was het startschot voor het aanvragen van vergunningen en financiële 
middelen.


2 Wie gaat dat allemaal betalen?


Er zijn uit hoofde van de Vereniging voor Dorpsbelangen bij acht 
subsidieverstrekkers (zie foto) aanvragen gedaan om geld beschikbaar 
te stellen voor het bouwen van het dorpshuis. Die organisaties 
hebben het totaal begrote en benodigd bedrag toegezegd. Daarnaast 
is er overigens ook nog een gift binnen gekomen van (het bedrijf van) 
Anjo de Jong uit Oosternieland. Al met al een prachtige basis om 
verantwoord met de bouw te beginnen.


3 Wie gaat het dorpshuis beheren?


De Vereniging voor Dorpsbelangen Oosternieland gaat, na instemming 
van de ledenvergadering, het dorpshuis beheren. Daartoe zijn de statuten van Dorpsbelangen 
onlangs gewijzigd en deze zullen worden voorgelegd tijdens de ledenvergadering van vrijdag 24 
maart a.s.!


4 Komt er een huishoudelijk reglement voor het dorpshuis?


Jazeker. Daarin worden de belangrijkste afspraken met betrekking tot beheer, taakverdeling, 
eventuele (activiteiten)commissies, mogelijkheden tot ‘zaalhuur’ enzovoort vastgelegd. Ook dit 
zal tijdens de komende ledenvergadering worden besproken. Daarnaast worden er in dat 
document ook de nodige huisregels vastgelegd.
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5 Wat gaat er allemaal in en rond het dorpshuis gebeuren?


Alle activiteiten en vergaderingen die tot nu toe vooral in het 
dorpshuis in Zijldijk of in de kerk van Oosternieland 
plaatsvonden. Maar het kan ook gaan gelden voor de 
bekende koffie-bijeenkomsten, dorpsfeesten, bbq’s, 
enzovoort die tot nu toe op diverse plekken in het dorp 
plaatsvonden. 


Maar……..,we hopen dat er onder de bewoners nog veel 
meer activiteiten, bijeenkomsten, enzovoort bedacht 
worden om in het dorpshuis te gaan doen. Daartoe wordt, 
om te beginnen, tijdens de komende ledenvergadering aanwezigen al gevraagd om met ideeën 
en voorstellen te komen. Daarmee moet het dorpshuis een plek worden voor alle Nijlandsters, 
jong en oud!


6 Kan het dorpshuis ook worden afgehuurd voor feestjes, vieringen of andere (eventueel 
besloten) bijeenkomsten?


Ja, dat is zeker de bedoeling. Dat zal worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.


7 Kan (het bestuur van) Dorpsbelangen dit allemaal alleen aan?


Nee, uiteraard niet! Er zullen vrijwilligers en medewerkers nodig zijn om het dorpshuis tot een 
succes te maken.


8 Wat kan ik doen als ik wil helpen het dorpshuis ‘draaiende te houden’?


Het is de bedoeling om een activiteitencommissie te gaan oprichten. Naar aanleiding van een 
eerdere oproep hebben zich inmiddels al meerdere personen opgegeven. Elders in de krant 
vragen we je om contact op te nemen met een van de bestuursleden als je het dorpshuis wilt 
steunen en mee wilt helpen bij de diverse activiteiten.


9 Wanneer wordt het dorpshuis (officieel) geopend?


Natuurlijk heeft Sinterklaas op 3 december van het 
vorig jaar het dorpshuis inmiddels officieus in gebruik 
genomen in het bijzijn van veel kinderen en hun 
ouders. Zoals gezegd zal op vrijdag 24 maart a.s. voor 
het eerst de ledenvergadering van Dorpsbelangen in 
het dorpshuis plaatsvinden. De officiële opening zal 
waarschijnlijk in juni gaan plaatsvinden. 


10 Wat wordt de naam van het dorpshuis?


Na diverse oproepen zijn er zeven voorstellen ingediend voor de naam van het dorpshuis. De 
uiteindelijke naam zal worden gekozen door de bewoners van Oosternieland. Dit gaat gebeuren 
na afloop van de ledenvergadering van 24 maart om ongeveer 21.00 uur. Daarbij zijn ook niet-
leden van Dorpsbelangen van harte welkom!
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Gezocht: dorpshuis-vrijwilligers

Binnenkort gaat ons Nijlandster dorpshuis officieel open!
Daarmee hopen we de leefbaarheid en ‘noaberschap’ in Oosternieland nog beter te 
maken. Om dat te bewerkstelligen zijn we op zoek naar dorpsgenoten die, op basis van 
beschikbaarheid, willen meedraaien in een (nog op te richten) activiteitencommissie. 
Doel is om deze commissie zo  groot mogelijk te maken, zodat we voldoende 
‘menskracht’ (zowel denkers als doeners) hebben.
 
Wat gaat deze activiteitencommissie (zo ongeveer) doen?
✦ In samenspraak met het bestuur van dorpsbelangen dingen organiseren
✦ Mede zorgdragen voor het uitvoeren van activiteiten
✦ Bij toerbeurt ‘een dorpshuis-dienst’ draaien tijdens activiteiten in het dorpshuis

We hopen uiteraard op brede steun uit het dorp om van het dorpshuis een succes te 
maken. Daarom: Geef je op als dorpshuis-vrijwilliger!   
Dat kan bij het bestuur van Dorpsbelangen (Margot, Yvonne, William of Eppe). Of via de 
mail: outlook@oosternieland.nl
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Colofon

Redactie: Eppe Scholtens, Sanne Brontsema, 

Elizabeth Tamminga, Margot Slotboom

Telefoon: 0650826864


e-mail: nijlandkrant@gmail.com

De Nijlandkrant is ook te lezen op 

oosternieland.nl 

Druk: DePrint, Winsum


Kopij voor de volgende Nijlandkrant ontvangen 
wij graag vóór 1 juni 2023 (bijdragen kunnen 

ingekort of geredigeerd worden).

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 
maart 2023 treedt Esther Stoop af als 

bestuurslid van Dorpsbelangen Oosternieland. 
Wij zijn op zoek naar iemand die haar op wil 
volgen. Als bestuurslid denk je mee over de 

toekomst van het dorp, organiseer je 
activiteiten en treed je in contact met 

medebewoners. Heb je belangstelling? Wij 
horen het graag!

Ben je nog geen lid van 
Dorpsbelangen Oosternieland? 
Meld je aan via 
oosternieland@outlook.nl

Je kunt dan meepraten en beslissen 
tijdens de Algemene 
Ledenvergadering op 24 maart a.s.

Komen jullie deze 
paashaas helpen 
eieren zoeken op 8 
april a.s. in en rond 
de speeltuin bij Jaap 
en Ina? Er zijn flink 
wat eieren verstopt. 
Wie een gouden ei 
vindt, neemt een 
prijsje mee naar huis!

mailto:nijlandkrant@gmail.com
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